
 

WOENSDAG 15 OKTOBER  

EEN DORP, TWEE KASTELEN VAN MIDDELEEUWSE OORSPRONG: 

ECAUSSINNES, DE VERSTERKTE BURCHT EN HET KASTEEL “LA FOLLIE” 

   

                               

Wegens groot succes hebben we het genoegen u deze nieuwe datum voor te stellen. Met het art- 

deco-jaar als achtergrond grijpen we de kans om een van de charmantste Henegouwse steden te 

verkennen. Het lijkt alsof de tijd hier is blijven stilstaan maar niets is minder waar! Een idyllisch 

landschap en, achter de hoge muren van de kastelen, uitzonderlijke collecties bijeengebracht door de 

vermaarde eigenaars. Laten we eens luisteren naar hun benadering bij het bewaren en onderhouden 

van hun prachtige erfgoed en hun passie om het door te geven. 

De versterkte burcht is op een rots gebouwd met uitzicht op de omliggende vallei van de Sennette. 

Hij stond op de grens tussen het graafschap Henegouwen en het hertogdom Brabant, alsook op de 

grens tussen de bisdommen Kamerijk en Luik. Het Kasteel la Follie werd gebouwd in het dal kom van 

een moerasbos bij de Sennette. Vandaar de naam “la Follie”, die aan bos en gebladerte doet denken. 

Beide stammen uit de 14e eeuw en hun architectuur weerspiegelt duidelijk de evolutie van 



verdedigingskastelen naar lustkastelen tijdens de 17e en 18e eeuw. Met dit bezoek maken we kennis 

met een belangrijk hoofdstuk van de geschiedenis... 

De dag start met het bezoek aan het kasteel la Follie in Ecaussinnes d'Enghien. Daar worden we 

ontvangen en rondgeleid door graaf Emmanuel de Lichtervelde en zijn dochter Clélia. Zij vestigen 

onze aandacht op een aantal opmerkelijke kunstwerken die door de eeuwen heen bewaard zijn 

gebleven, en waarvan sommige pas herontdekt werden na archeologische opgravingen in 1928! De 

familie Lichtervelde bewoont en onderhoudt het kasteel al meerdere generaties: zij zorgt ervoor dat 

het werk van vorige inwoners bewaard blijft en voortgezet wordt, en dat dit eeuwenoude huis op de 

kaart blijft staan... 

We begeven ons naar de Brasserie de l’Hôtel de Ville voor een heerlijke lunch. Daarna begeven we ons 

naar het kasteel Ecaussinnes-Lalaing dat met zijn hoge muren pronkt bovenop de rotsen. Dit reusachtige 

kasteel wordt beheerd door de Fondation van der Burch. We zullen verwelkomd worden door 

mevrouw Théodore de Brouwer. 

In Ecaussinnes-Lalaing zijn er twee bezoeken voorzien. Naast de collecties van het kasteel en naast 

keramiek en porselein uit Henegouwen is er in 2025 een andere bijzondere tentoonstelling. We 

krijgen keramische werken te zien uit de collectie van graaf Adrien van der Burch. Hij was een van de 

belangrijkste stichters van het Belgische paviljoen op de Parijse tentoonstelling van decoratieve 

kunsten in 1925. Deze mecenas, met zijn voorliefde voor reizen en literatuur, vond het essentieel dat 

België nauw betrokken werd bij deze opmerkelijke tentoonstelling. De tentoonstelling “Parijs 1925: 

art deco en Belgische keramiek” zal op 5 oktober ten einde lopen, maar verschillende werken en 

vazen zullen nog steeds te zien zijn. Clotilde d'Ursel, administrator van de stichting, neemt ons mee 

door de geschiedenis van het kasteel onder de Lalaings, Croÿs en Burchs, geïllustreerd door 

opvallende decoratieve en architecturale elementen: open haarden en een kapel uit het begin van de 

16e eeuw, weelderige wandtapijten en beeldhouwwerken... en zelfs enkele exemplaren van unieke 

fietsen! 

Praktische informatie 

Programma 

11u – 12u30 : Kasteel la Follie (rue Haute 27 7190 Ecaussinnes) bezoek aan het kasteel onder de leiding van graaf 

Emmanuel de Lichtervelde en zijn dochter Clélia. 

13u – 14u30 : Lunch in de Brasserie de l’Hôtel de Ville 

15u-17u : de versterkte burcht (rue de Seneffe 1 te 7191 Ecaussinnes-Lalaing) en stichting van der Burch: : bezoek aan het 

kasteel en de collectie art-decovazen van Adrien van der Burch onder leiding van Clotilde d'Ursel. 

Gelieve niet te fotograferen binnen deze particuliere kastelen mits de toestemming van de eigenaar des huis.  

Inschrijven is verplicht, ofwel via de website ofwel via mail aan Louise van de Werve of WhatsApp aan 0475 670 165. 

Prijs: de deelnameprijs bedraagt 95€ voor leden en 110€ voor niet-leden (bezoeken en lunch inbegrepen). 

Rekeningnummer: DHJ/VESTA BE79 3631 7453 1433.  

Annuleringsvoorwaarden 

Elke terugtrekking of annulering, voor of na betaling, moet zo snel mogelijk schriftelijk worden gemeld. Terugbetaling 

kan enkel indien de annulering minder dan 5 werkdagen voor de datum van de activiteit plaatsvindt. 

 

 

 

https://www.events.dhj-hwt.be/nl_BE/event/ecaussinnes-113/register
mailto:l.vandewerve@dhj-hwt.be

